
Het opstandingslichaam



Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan 
alle mensen, 12 en leert ons (trainen van kinderen) de 
goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen 
en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig 
en godvruchtig te leven, 13 terwijl wij verwachten de 
gezegende hoop en verschijning van de heerlijkheid van de 
grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. .

Titus 2:11-13

In afwachting van een gezegende hoop





Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen 
ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden,
52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de 
laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden 
zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, 
en ook wij zullen veranderd worden. 53 Want dit 
vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden 
en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden
1 Korintiërs 15:51-53

Wat gaat er precies gebeuren bij de opname



Bij de opname gaan er twee dingen (supersnel gebeuren) 
met hen die geloven in (doe je met je hart) Jezus Christus 

1: Hen die in het graf zijn zullen eerst opstaan en veranderd worden 
(dead in Christ 1 Thess 4:16) (formatie naar transformatie)
2: Zij die leven zullen ook veranderd worden (transformatie)

De opstanding is eigenlijk een wedergeboorte van iets wat daarvoor al bestond.

Gaan twee dingen gebeuren



Of verbrand, of in stukje gesneden…of allemaal… terugkomen in je 
lichaam (is dat mogelijk was de vraag van de Corinthiërs in 
hoofdstuk 15) 

• Gen 2:7 Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem 
(wij zijn aarde gebonden)

• Ezechiël 37 1 t/m 10 dode worden leven, boten krijgen pezen en vlees. (geest 
maakt levend), let op lichaam nog steeds aarde gebonden.

• 1 Cor 15 (opstandingslichaam), gezaaid (zaad = mens) in de aarde zal 
opkomen en dan pas wordt duidelijk wat het zaadje bevatte

Maar wat als je al tot stof bent vergaan?



Wij Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt 
gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in 
onvergankelijkheid; 43 er wordt gezaaid in oneer, en 
opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en 
opgewekt in kracht. 44 Er wordt een natuurlijk lichaam 
gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een 
natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk 
lichaam.
1 Korintiërs 15:42-44

Volgorde van opstading (natuur lichaam / geestelijk lichaam)



1: Eerst zal er in vergankelijkheid worden gezaaid
 Het oude lichaam wordt gezaaid in 1:vergankelijkheid, 

2:oneer & 3:zwakheid (uit de aarde)   

2: Daarna in onsterfelijkheid worden geoogst
 Het oude lichaam wordt veranderd/opgewekt in 

1:onvergankelijkheid, 2:heerlijkheid, 3:kracht (uit de 
hemel)

1 Korintiërs 15:42-44

Zaaien (natuurlijk) en oogsten (geestelijk)



Veel Christen geloven dat als je sterft in een slaap valt tot de laatste dag van de 
opstanding van de doden. 

• Ze hebben totaal geen weet meer, je slaapt, bent nergens meer van 
bewust 

Ontslapen in Christus betekent lichaam gaat naar het stof terug, maar de 
pneuma (geest/ziel) naar God. De mens is als het ware een levende ziel, niet 
meer compleet. Iedere ziel gaat of richting 

• het dodenrijk of 
• naar God toe, in afwachting van het nieuwe lichaam. 

Wat gebeurd er als we doodgaan/sterven



Lazarus was gestorven (Joh 11:17 en 39)
• Lag al 4 dagen in het graf, Jezus was er de vijfde dag (grace).
• Er was al een lijklucht rondom Lazarus, ontbindingsproces was al begonnen
• Jezus(God) wekte hem op, linnen grafkleed moeten ze helpen afdoen
• Kwam in zijn huidige gevallen staat terug (aards lichaam met bloed)  

Jezus was gestorven (Joh 19:30, 39-40)
• Zijn lichaam heeft geen corruptie gezien (hand 2:27)
• Lichaam werd gebalsemd, mengsel mede van mirre en aloë, ongeveer honderd 

pond. 40 ….wikkelden het in linnen windsels met de specerijen, zoals het bij de Joden 
gebruik. 3 dagen perfect behouden

• Geen linnengrafdoek hoeven afdoen (Jezus ging daar doorheen)
• Geest wekte Jezus op (geen mens, God zelf) stond op in zijn opstandingslichaam (als 

eersteling)

Twee opstandingen (Lazarus & Jezus)



• Het nieuwe lichaam is geestelijk en hemels gebonden, Het kan nooit meer 
sterven of sporen van dood bevatten (eeuwig leven). Joh 11:25-26

• Jezus draagt de sporen van zijn kruisging mee; Als men tegen hem zegt: Wat 
betekenen deze wonden aan uw handen? Dan zal hij zeggen: Dat ik geslagen 
ben in het huis van hen die mij liefhebben. Zacharia 13:6 

• Thomas steekt zijn hand in de zij van Jezus om zijn wond te voelen van de 
speer, en met zijn vinger om de handen van Jezus te bekijken waar de 
littekens van de spijkers hebben gezeten. Joh 20:25-29 

• Jezus zegt dat zijn lichaam geen geest/spook is (of slechts energie) maar 
vlees en beenderen (geen bloed). Luk 24:36-39 

• Het nieuwe lichaam kan eten (maaltijd vieren in mijn koninkrijk gaan we 
straks ook doen, eten is een heerlijke eigenschap). Luk 24:41-42 

Het nieuwe opstandingslichaam (feiten Bijbels) 1/3 



• Opstandingslichaam (geestelijke lichaam) is niet meer onder heven aan de 
dood, (ziekste, stress, armoede.. verveling, honger, dorst) immers de dood is 
verslonden tot overwinning 1 Kor 15:54, 

• Het geestelijke lichaam heeft geen beperkingen die een natuurlijk aards 
lichaam heeft. Bv het geestelijke lichaam heeft geen rust/slaap nodig (psalm 
121:4), het zal het leven van God bezitten in al zijn volheid. Joh 10:10

• terwijl de geestelijke lichaam voedt zich met de hemelse manna, het Woord 
van God. Mat 4:4

• Het geestelijk lichaam heeft oren en ogen, het moment dat we in de geest 
zijn zullen ons 5 zintuigen naar een hoger niveau gaan waar alles veel 
intenser als kleuren, reuk en geluiden, omdat de geestelijke wereld in een 
hogere dimensie functioneert.

Het nieuwe opstandingslichaam (feiten Bijbels) 2/3



• Ook zal het lichaam gekleed zijn, witte kleding van de gerechtigheid. Dat zal 
verre van saai zijn  Openb 7:9

• Maria hoorde de stem van Jezus toen Hij haar naam noemde, Jezus heeft 
nog steeds dezelfde stem in zijn opstandingslichaam Joh 20:16

• Jezus kan met de snelheid van het denken/licht opeens in een kamer staan 
die is afgesloten Tijd en ruimte is voor Hem anders geworden. Joh  20:19 

Het nieuwe opstandingslichaam (feiten Bijbels) 3/3



Wij weten niet wat we zullen zijn… De dag dat Jezus zal 
worden geopenbaard (in de wederkomst) zullen we Hem 
zien en aan Hem gelijkvormig worden. (Zelfde soort, zelfde 
materiaal, zelfde mogelijkheden, zelfde afkomst)
1 Johannes 3:2-3 

Jezus zei tegen Maria, houdt Mij niet vast, want Ik ben nog 
niet opgevaren naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn 
God en uw God. Joh 20:17

Zodra we in onze nieuwe geestelijke lichaam krijgen zal iedere mensen beperking ophouden te bestaan. En 
zullen we een leven hebben dat nooit eindigt

Hoe zal het lichaam er dan uit zien (1 familie)?



Ik draaide me om, om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen 
zag ik zeven gouden kandelaars, 13en daartussen iemand die 
eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had 
een gouden band om zijn borst. 14Zijn haar was wit als witte wol of 
als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. 15Zijn 
voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid 
van geweldige watermassa’s. 16In zijn rechterhand had Hij zeven 
sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. 
Zijn gezicht schitterde als de felle zon. 17 Toen ik Hem zag viel ik als 
dood voor zijn voeten neer. 
Openbaring 1:12-17

Johannes zag de verheerlijkte Jezus



Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, 
afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een 
huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de 
hemelen. 2 Want in deze tent zuchten wij ook, en 
verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de 
hemel is, overkleed te worden, 3 als wij maar 
bekleed en niet naakt zullen bevonden worden.
2 Korintiërs 5:1-3 

Opstandingslichaam niet op de aarde gemaakt



Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan 
alle mensen, 12 en leert ons (trainen van kinderen) de 
goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen 
en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig 
en godvruchtig te leven, 13 terwijl wij verwachten de 
gezegende hoop en verschijning van de heerlijkheid van de 
grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. .

Titus 2:11-13

In afwachting van een gezegende hoop



15 wijn, die het hart van de 
sterveling verblijdt,
olie, die zijn gezicht doet 
glanzen, en 
brood, dat het hart van de 
sterveling versterkt.

A merry heart does good,
like medicine, but a broken 
spirit dries the bones.

Vier Avondmaal (Psalm 104:15) – Verblijf in Hem 



Offertijd = Zaaitijd
EN DIT ZEG IK: WIE KARIG ZAAIT, ZAL OOK KARIG OOGSTEN; EN WIE ZEGENRIJK ZAAIT, 
ZAL OOK ZEGENRIJK OOGSTEN – 2 KORINTIERS 9:6

• Een zaad is een begin (komt iets uit – zaaien en oogsten)
• Alles begint met een zaad / het is een nieuw begin
• God zaaide zijn Zoon (wilde een familie)
• Voorbeeld vrucht bevat weer zaad voor een volgende oogst
• Zaad verbindt je met God en het doel is dat er oogst komt (Heer van de Oogst Mat 

9:38)
• Wat God vraagt is om je te zegenen: God is een beloner (heb 11:6)
• Als ik zaai geef ik aan de Heer van de oogst



Worship de Heer met je gift en wees een zegen  

Of door over te maken op:
Stichting Feet of Light Ministries 

Bank gegevens:
NL23 INGB 0398 6653 38
T.a.v.: Collecte
Stichting Feet of Light heeft een
ANBI status

Geven kan door…scannen, overmaken, gouden kistje



En de HEERE sprak tot Mozes: 23 Spreek tot Aäron en zijn 
zonen en zeg: Zo moet u de Israëlieten zegenen, door tegen 
hen te zeggen: 
 24 De HEERE zegene u en behoede u!
 25 De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten
 en zij u genadig!
 26 De HEERE verheffen Zijn aangezicht met Goddelijke 

goedkeuring over u en geven u vrede!
27 Zo moeten zij Mijn Naam op Mijn kinderen leggen; en Ík 
zal hen zegenen.
Numeri 6:22-27

Gebed van zegen!
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